Kleurzone

Aan de slag
Elke deelnemer pakt een krasfolie of:
Elke deelnemer neemt een stuk papier/karton.
Kleur het met de wasco, met verschillende kleuren, helemaal vol.
Gebruik de zwarte ecoline om de kleuren te bedekken.
Laat even drogen.
Kras met een satéprikker de woorden: ‘Je bent van Mij’.
Of maak een tekening van de doop van Jezus.
Bespreek ondertussen de vragen ‘Je bent van Mij’.




Mediazone

Aan de slag

e Bekijk een filmfragment van de doop van Jezus.
Zoek op youtube één of meerdere filmpjes.

e Lees de tekst uit Mattels 3:13-17 en vergelijk dit
gedeelte met het filmfragment. Zijn er verschillen
en overeenkomsten?

e lemand uit de groep leest het verhaal voor van Je
hoort bij Mij van Max Lucado.

e Bespreek de vragen ‘Je bent van Mij’.

Je hoort bij mij

MAX LUCADOF 48




Praatzone

Aan de slag

e Wijs een praatzone-gespreksleider aan die de
bijbeltekst voorleest en daarna het gesprek rond
de vragen begeleidt.

e Knip het duimpje uit.

e Gebruik bij de derde en vierde vraag het duimpje.
Elke deelnemer vertelt hoe Gods liefde voor hem
of haar voelt en waar God blij mee is in het leven
van de deelnemers.
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@ Woordzone

Aan de slag

Lees het verhaal Johannes doopt Jezus’ in een
kinderbijbel of een andere vertaling.

Lees de tekst uit Mattets 3:13-17.

Lees vervolgens een commentaar over dit
gedeelte.

Kies met elkaar belangrijke woorden die bij deze
tekst passen.

Schrijf deze woorden mooi en duidelijk op de
memoblaadjes.

Bespreek de vragen ‘Je bent van Mij’.




Doezone

Aan de slag

Maak groepen van 4 tot 6 personen.

Beeld het bijbelgedeelte van de doop van Jezus uit
of maak een hoorspel.

Verdeel de rollen: Johannes de Doper — Jezus —
Stem van God.

Werk het (hoor)spel uit en verwerk de vragen in
het (hoor)spel.

Een aantal deelnemers maakt de duif en zet de
attributen klaar.

Presenteer aan elkaar de (hoor)spelen.




"\3 Stiltezone
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Aan de slag

Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af wie
de tijd wil bewaken en de leiding neemt. Bid dan om
een open hart en de heilige Geest.

Doe een bijbelstudie volgens de methode ‘Lectio
Divina’:

Lees de tekst twee keer rustig door. Neem dan twee tot drie minuten
stilte.

Schrijf of benoem een of twee woorden die jou opvallen.

Lees opnieuw de bijbeltekst en neem twee tot drie minuten stilte en
denk na over de vraag: Hoe raken deze woorden mijn leven op dit
moment?

Deel dit vervolgens met elkaar, zonder op elkaar te reageren.

Lees nogmaals de tekst. Denk na over de vraag: Hoe voelt het om te
weten dat God net zoveel van mij houdt als Hij van Jezus houdt?

Deel je gedachten met elkaar.
Bid met elkaar, bid voor de persoon die rechts van je
zit.
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