
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Aan de slag 

 

 Vorm groepen van 3 of 4 personen. Elk groepje krijgt 

een krijtbord. 

 Lees het verhaal van de Vader en twee zonen in 

Lucas 15:11-32 vers voor vers.  

 Teken met een krijtje, tijdens het lezen, het verhaal 

in eenvoudige lijnen.  

 Bespreek, nadat het verhaal getekend is, de vragen 

‘Een liefdevolle Vader’.  



 

 
 

 

 

 

 

Aan de slag 

 Bekijk minimaal twee filmpjes op internet van de gelijkenis 
van de verloren zoon.  

 Schrijf tijdens het kijken op wat je raakt in deze gelijkenis.  

 Deel deze gedachten met elkaar na het kijken van een 

filmpje. Bespreek daarbij de vragen ‘Een liefdevolle Vader’.  

 Deel de gelijkenis in vier of vijf scénes in. Beeld de kern van 

elke scène uit en maak daar een foto van.  

 Zet de foto’s achter elkaar in een PowerPoint en laat dit bij 

het algemene gedeelte aan de anderen zien.  
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Aan de slag 

 Wijs een gespreksleider aan. 

 Lees de tekst uit Lucas 15:11-32. 

 Elke deelnemer schrijft zoveel mogelijk stellingen op naar 

aanleiding van deze gelijkenis. Let op: het moeten stellingen 

zijn die vervolgens beoordeeld kunnen worden met: volledig 

mee eens tot helemaal mee oneens.  

 Leg alle stellingen op een stapel. Om de beurt wordt een 

stelling besproken waarop de groep een cijfer geeft.  

1. Helemaal mee oneens 2. Een beetje mee oneens 3. 

Neutraal/Geen mening 4. Een beetje mee eens 5. Helemaal 

mee eens. Voer na elke stelling een kort gesprek.  

 Bespreek de gespreksvragen ‘Een liefdevolle Vader´.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Aan de slag 

 Lees het bijbelgedeelte Lucas 15:11-32. 

 Ga tegenover elkaar aan de tafel zitten en doe een 

‘speeddate’.  

 Zet de timer op vijf minuten. 

 Per tweetal bespreek je de vraag die voor je ligt.  

 Als de tijd voorbij is, schuift de ene rij een plek 

naar links, de andere rij, schuift naar rechts en 

laat de gespreksvraag liggen.  

Zo vormen zich nieuwe tweetallen die een volgende 

vraag bespreken.  

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

Aan de slag 
 Lees het bijbelgedeelte Lucas 15:11-32. 

 Kies een gedeelte van deze gelijkenis die je kunt verbeelden 

in een maquette.  

 Maak een maquette van de materialen die klaarliggen.  

 Bespreek tijdens het maken van maquette de gespreksvragen 

‘Een liefdevolle Vader’.  

 Als de maquette klaar is, kun je er een foto van maken.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aan de slag 

 Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af wie 

de tijd wil bewaken en de leiding neemt.  

 Vraag de oudste en de jongste man/jongen om te 

bidden om nieuwe inzichten en een open hart.  

 Lees de tekst met vier personen: een verteller, een 

vader, een jongste en een oudste zoon. 

 Neem vervolgens in stilte de tijd om bij elk van de 

themawoorden je gedachten en gevoelens op te 

schrijven.  

 Schrijf je reactie op de gespreksvragen ‘Een liefdevolle 

Vader’. 

 Bespreek zachtjes in drietallen de gespreksvragen (als 

het lukt ouderen en jongeren door elkaar). Of kies 

ervoor om een gedicht over ‘Vader’ te schrijven.  

 


