
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aan de slag 

 Lees het verhaal van het verloren schaap in Lucas 15:1-7. 

 Maak een kinderpagina voor het kerkblad of maak een 

werkblad voor de kinderen in de kerk.  

 Je kunt denken aan het maken van puzzeltjes, 

doolhoven, rebussen, etc. Gebruik plaatjes van internet 

ter inspiratie.  

 Bespreek tijdens het maken van de puzzels de vragen 

‘Verloren en gevonden’.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Aan de slag 

 Lees het verhaal van het verloren schaap in  

Lucas 15:1-7. 

 Schrijf eerst jouw gedachten en reactie op bij de vragen 

‘Verloren en gevonden’.  

 Wijs een cameraman/vrouw aan en iemand die een 

interview wil afnemen.  

 Hierna volgt een interview. De gespreksleider stelt de 

vragen aan de groepsleden. De cameraman/vrouw 

maakt opnames van dit interview.  
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Aan de slag 

 Wijs een gespreksleider aan. 

 Lees de tekst uit Lucas 15:1-7. 

 Welk gevoel roept dit gedeelte bij jou op? Neem 

een kort moment om hier in stilte over na te 

denken. Deel dan de gevoelens en gedachten die je 

hebt.  

 Bespreek de gespreksvragen ‘Verloren en 

gevonden’. Neem voor elke vraag een paar 

minuten om na te denken wat dit voor jou 

persoonlijk betekent.  

 Deel vervolgens wat je reactie is.  

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

Aan de slag 

 Lees het bijbelgedeelte Lucas 15:1-7. 

 Schrijf de woorden: ‘onvoorwaardelijke liefde, zorg, 

geborgenheid, vergeving, feest, erbij horen’ op  

               6 verschillende kleuren papier.  

 Schrijf als groep, rondom deze woorden, wat ze 

voor jou betekenen. 

 Bespreek de gespreksvragen ‘Verloren en 

gevonden’. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Aan de slag 

 Lees het bijbelgedeelte Lucas 15:1-7 

 Bespreek de vragen ‘Verloren en gevonden’. 

 Schrijf de woorden: ‘onvoorwaardelijke liefde, zorg, 

geborgenheid, vergeving, feest, erbij horen’ op 6 

verschillende kleuren papier.  

 Ga in een kring zitten en zeg wat dit woord voor 

jou betekent. Doe dit met elk papier.  

 Tot slot: Speel het spel ‘Hints’. Leg de woorden 

omgekeerd op een stapel. Iemand van de groep 

pakt de bovenste kaart en beeldt woord uit, zonder 

woorden. Wie het woord geraden heeft krijgt het 

kaartje. De volgende persoon mag door met het 

tweede kaartje.  
 

 
 

 



 

 

 
 

Aan de slag 

 Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af wie 

de tijd wil bewaken en de leiding neemt.  

 Bid in stilte om nieuwe inzichten en vraag God of Hij je 

gedachten wil leiden. 

 Lees in stilte de tekst uit Lucas 15:1-7.  

 Beschrijf een moment in je leven waarop jij, net als het 

schaap, afdwaalde van Jezus. 

 Neem de tijd om de vragen ‘Verloren en gevonden’ te 

beantwoorden. 

 Dank God dat Hij jou dit moment van bezinning heeft 

gegeven. Bid voor mensen uit jouw eigen omgeving 

die ver van Jezus vandaan zijn. 

 


