
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aan de slag 

 Verdeel de deelnemers in groepjes van 3-5 

personen. 

 Bouw van het papier een huis dat stevig staat. 

 Overleg goed met elkaar hoe je dit gaat maken. 

 Bespreek onder het bouwen de vragen ‘Stevig 

Fundament’. 
 



 

 
 
 

 

 

Aan de slag 

 Maak van de kaarten een kaartenhuis op een gladde bodem.  

 Eén deelnemer maakt een filmpje of foto’s tijdens het 

opbouwen.  

 Maak ook opnames van het instorten van het bouwwerk. 

 Bouw vervolgens een stevig bouwwerk met lijm en kaarten. 

 Maak hier ook een filmpje van en laat zien dat het omgooien 

van dit bouwwerk niet vanzelf gaat.  

 

 
 

 

 

Mediazone 
 



 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag 

 Wijs een gespreksleider aan. 

 Lees de tekst uit Lucas 6:46-49. 

 Bespreek de gespreksvragen ‘Stevige Fundamenten´. 

 Bedenk samen zoveel mogelijk verschillende 
fundamenten waarop mensen kunnen bouwen in hun 
leven.  

 Bedenk met elkaar een vergelijkbare gelijkenis die zich 
in deze tijd en in Nederland zou kunnen afspelen. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

Aan de slag 

 Lees het bijbelgedeelte goed door. 

 Schrijf op de gekleurde briefjes belangrijke 

woorden of zinnen of schrijf een vraag op die jij 

hebt na het lezen van dit gedeelte. Stop dit in de 

doos of in de pot. 

 Pak om en om een papiertje uit de pot en reageer 

op het woord, de zin of de vraag. 

 Bespreek de gespreksvragen ‘Stevige 

Fundamenten’. 

 Schrijf vervolgens belangrijke woorden op de 

gekleurde papiertjes en plak dit op een groot 

papier.  

 Maak een foto van deze woordcollectie. 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

Aan de slag 

 Bouw van de lego een stevig huis of hoge toren. 

 Bouw ook van de houten blokken een huis of toren.  

 Als beide bouwwerken klaar zijn, wiebel je voorzichtig 
aan de onderste steen van het huis of de toren. 

 Wat gebeurt er en hoe kan dat? 

 Bespreek de gespreksvragen ‘Stevige Fundamenten’.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Aan de slag 

 Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af wie de 

tijd wil bewaken en de leiding neemt. Bid dan om een 

open hart en om de heilige Geest. Houd bij dit gebed 

elkaars handen vast. 

 Lees de tekst vers voor vers. Schrijf na elk gelezen vers op 

wat je voelt: Word je blij van deze woorden, voel je 

weerstand of raak je geïrriteerd? Geeft het je een 

schuldgevoel of geeft het je een gevoel van vrijheid?  

 Lees de reactie van de wetsleraar/schriftgeleerde nog 

eens door. 

 Neem de tijd om je te bezinnen op zijn reactie.  

 Waar voel jij hetzelfde en wat is voor jou anders? Schrijf 

dit op over denk hier over na. 

 Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Welk gedrag wil jij 

aanleren om meer van Gods liefde aan anderen door te 

geven? Schrijf dit voornemen op en zet het in je mobiel.  

 Neem tot slot de vragen ‘Liefde’ erbij en geef antwoord 

op elke vraag.  

 

 


