
IDENTITEIT,  MISS IE  EN OPROEP 
IN HET EVANGELIE  VAN MARKUS

WAT IS  HET BESTE NIEUWS 
DAT JE OOIT HEBT GEHOORD?
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Deze tekst is te gebruiken voor de trainingsdag van cursusleiders.

Als cursusleider is er geen betere manier om je voor te bereiden op het onderwijzen 
van Markus, dan dit Evangelie twee of drie maal helemaal te lezen.

Terwijl je het leest, zul je drie grote thema’s in Markus herkennen.

- Wie was Jezus? (Jezus’ identiteit)

- Waarom kwam Hij naar de wereld? (Jezus’ missie)

- Wat houdt het in om Hem te volgen? (Jezus’ oproep)

Markus’ interesse in de geestelijke blindheid van mensen voor deze kwesties, vormt de 
achtergrond waartegen het drama zich ontvouwt.

IDENTITEIT
Wie was Jezus?

Markus 8 is het hoofdstuk waar het hele boek om draait. Vanaf Markus 8:27 vinden we 
de drie thema’s snel opeenvolgend terug - identiteit, missie en oproep. Ervoor, in Markus 
8:22-26, schetst Markus het kader met de opmerkelijke genezing van een blinde man. 
In zijn genezing doorloopt de blinde man een proces, waarbij hij eerst niets ziet, vervolgens 
iets ziet en ten slotte alles ziet.

Het lijkt erop dat Markus het wonder optekent, om zijn lezers erop te attenderen dat de 
discipelen door een soortgelijk proces heengaan, waarin hun geestelijke blindheid wordt 
overwonnen.

Laten we een paar verzen per keer bekijken.

Lees Markus 8:27-20

De overheersende vraag in de verzen 27-30 betreft Jezus’ identiteit. Wie is Jezus precies?

De mensen hadden veel theorieën over wie Jezus was, net als vandaag, ze zeiden: 
‘Johannes de Doper’; en anderen: ‘Elia’; en weer anderen: ‘Een van de profeten’ 
(Markus 8:28). Ze plaatsen Jezus in de categorie profeten, door God gezonden. 
Maar eigenlijk zijn ze nog steeds blind voor Zijn ware identiteit. Hij is niet een van 
de profeten. Hij is degene op wie alle profeten wijzen.

In vers 29 wordt Jezus erg persoonlijk: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’

Dit lijkt op een tussentijds examen voor de discipelen. Er was al veel gediscussieerd over 
de identiteit van Jezus. Ze hadden een overvloed aan bewijzen gezien, die wezen op het 
antwoord dat Petrus hier geeft: de door God beloofde Koning.
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Het boek Jesaja spreekt over de komst van de Christus, de Koning.

‘Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding 
van God; Híj zal komen en u verlossen.
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven 
zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van 
de stomme zal juichen’ (Jesaja 35:4-6).

Door de profeet Jesaja vertelde God Zijn volk hoe ze de Christus, de beloofde Koning, 
konden herkennen als Hij kwam: de doven zullen horen, de blinden zullen zien, de lammen 
zullen lopen en de stommen zullen spreken. Onder veel andere wonderen die in de eerste 
helft van het Evangelie van Marcus staan opgetekend, laat Jezus een kreupele man lopen 
(hoofdstuk 2), een doofstomme man horen en spreken (hoofdstuk 7) en een blinde man 
zien (hoofdstuk 8). Jezus demonstreert Zijn kracht op deze speci� eke wijze, zodat de 
mensen Hem als de Christus kunnen herkennen.

Lees Markus 1:2-3

De tweede helft van het citaat (vers 3) komt uit Jesaja 40 - een gedeelte dat duidelijk 
maakt dat de ‘Heere,’ die hier genoemd wordt, de Schepper van de wereld is, degene 
die Zijn volk op wonderbaarlijke wijze uit Egypte bevrijdde. Markus vertelt ons dat 
Johannes de Doper ‘de stem van iemand die roept in de woestijn’ is, die de weg gereed 
zal maken voor de Heer. Als Johannes Jezus doopt, bevestigt de stem uit de hemel dat 
Jezus inderdaad de unieke Zoon van God is, de beloofde Heer uit Jesaja 40 (Markus 1:11).

Nadat ze Jezus in actie hebben gezien en gehoord, en na veel discussie (zie Markus 1:27; 
2:7, 2:10-12, 2:23-28; 4:41; 5:32-42; 6:1-3; 8:14-21), heeft het er alle schijn van dat de 
discipelen de kwestie rond Jezus’ identiteit nog steeds niet hebben begrepen. Maar 
Markus last de genezing van de blinde in, om ons erop attent te maken dat er een wonder 
plaatsvindt. De blinde, geestelijke ogen van de discipelen worden geopend, om de ware 
identiteit van Jezus te zien. Petrus beantwoordt de vraag rond Jezus’ identiteit correct:
‘U bent de Christus.’ Maar ziet Petrus alles nu scherp?

MISSIE
Waarom kwam Jezus naar de wereld?

Tot dusver krijgen we in Markus duidelijke aanwijzingen op de missie van Jezus. Hij gaf 
bijvoorbeeld de voorkeur aan prediking boven genezing (Markus 1:35-39) en aan geeste-
lijke gezondheid boven lichamelijke gezondheid (Markus 2:5). Men zette vraagtekens bij 
het gezelschap waarmee Jezus Zich omringde, maar Jezus maakt duidelijk dat Hij dit 
doelbewust doet (Markus 2:15-17). Dit is Zijn missie, namelijk het goede nieuws bekend-
maken en zondaars roepen. Maar hoe kunnen zondaars door God aanvaard worden?
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Lees Markus 8:31-33

Hier begint Jezus voor het eerst te onderwijzen dat Hij ‘veel moest lijden en verworpen 
worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 
drie dagen opstaan.’ Om die reden was Hij in de wereld gekomen.

Jezus laat geen ruimte voor misverstanden bestaan - ‘en dit woord sprak Hij vrijuit’ 
(vers 32) - want dit is Zijn missie en Hij weet dat de discipelen, en de meerderheid van 
de toehoorders, er een ander idee van de Christus op nahouden. Zij stellen zich een 
triomferende koning voor, die binnenmarcheert om zijn machtsgebied op te eisen, 
die de vijand onder de voet loopt en een glorieus nieuw tijdperk voor zijn volgelingen 
inluidt. Een Christus die kwam om te lijden en te sterven, klonk als een innerlijke tegen-
spraak.

Hoewel Petrus het in hoofdstuk 8 wat Jezus’ identiteit betreft bij het rechte eind had, 
is het duidelijk dat hij de missie van Jezus nog niet begreep. Hij had deze triomfantelijke 
visie van de Christus voor ogen, toen hij Jezus ‘apart nam en Hem begon te bestraffen’ 
(Markus 8:32). De felle reactie van Jezus laat zien hoe noodzakelijk de dood in Zijn missie 
is: ‘Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de 
mensen’ (Markus 8:33).

Jezus zag duidelijk in dat Petrus’ misverstand over Zijn missie het gevolg was van de 
verblinding door satan. Het idee dat de Zoon van God moest lijden en sterven is ook nu 
nog voor veel mensen een struikelblok. Als we het Evangelie van Markus - en in feite de 
hele Bijbel - op de juiste wijze willen begrijpen, dan is het essentieel om de ware aard van 
Jezus’ missie in te zien: Hij ‘moest lijden’ en Hij ‘moest gedood worden’ (Markus 8:31), 
zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook moeten wij inzien dat dit een van ‘de dingen 
van God’ was, die Petrus niet voor ogen had.

Jezus bevestigde de aard van Zijn missie opnieuw in 9:30-32; 10:45; 12:1-12 en 14:27-28. 
Net als de discipelen hebben veel mensen moeite om de identiteit en de missie van 
Jezus met elkaar in overeenstemming te brengen. Hoe kan Hij de Zoon van God zijn 
en tegelijkertijd de man die dood aan het kruis hing? Dat is echter de kracht van de 
evangelieboodschap.

OPROEP
Wat houdt het in om Hem te volgen?

Het is fascinerend om het absolute gezag te zien dat Jezus bezit, als Hij mensen roept
om Hem te volgen (zie Markus 1:16-20; 2:13-14). Het Nieuwe Testament legt uit dat als 
wij de waarheid over Jezus onderwijzen, God blinde ogen opent en mensen tot Zich roept. 
En ze komen zoals ze zijn. Ze komen, ook al betekent dit, dat ze het leven dat ze voor 
zichzelf hebben opgebouwd achter zich moeten laten. Ze komen, omdat ze inzien dat 
Jezus, en de verlossing die Hij hun aanbiedt, de ultieme schat is.



BIJLAGE PAGINA 4  |  IDENTITEIT, MISSIE EN OPROEP IN HET EVANGELIE VAN MARKUS

Lees Markus 8:34-38

Jezus is zeer openhartig over de consequenties van ons discipelschap. Nadat Hij tot 
Zijn discipelen gesproken had over Zijn eigen dood, riep Hij de menigte tot Zich en zei: 
‘Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij 
volgen.’ Het is opvallend dat Jezus Zijn aandacht van het kruis dat Hij op moet nemen, 
onmiddellijk richt op het kruis dat wij op moeten nemen.

Als we Hem willen volgen, zegt Jezus, dan moeten we onszelf verloochenen. Het is 
niet iets vanzelfsprekends voor een mens om zich af te keren van egocentrisme en 
zelfbewustheid, maar dat is de oproep van Jezus. Hem volgen betekent dat we de troon 
van ons leven aan Hem geven.

We kunnen Jezus niet volgen als we ons kruis niet opnemen. Het kruis was het ultieme 
teken van de verwerping van Jezus door de mens. (Zie Markus 12:1-12, met name de 
verzen 7 en 10). Jezus maakt duidelijk dat degenen die Hem volgen, geconfronteerd 
zullen worden met verwerping in deze wereld, waar Hij nog steeds niet erkend wordt.

Waarom zou iemand bereid zijn om zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen,
om Jezus te volgen? Het antwoord luidt: Omdat Hem toebehoren de enige manier is om 
gered te worden. Als dat onlogisch klinkt, moeten we luisteren naar wat Jezus daarna zegt:

‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn 
leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal behouden worden’ 
(Markus 8:35).

Dat klinkt als exact het tegenovergestelde van wat wij instinctief zouden denken. Wij geven 
er van nature de voorkeur aan om de controle over ons eigen leven vast te houden en om 
verwerping door vrienden, familie en collega’s uit de weg te gaan, die het gevolg is van 
het volgen van Jezus. Dat zou echter betekenen dat we weglopen van Jezus - de enige die 
in staat is om ons te redden.

Voor het geval we vinden dat het volgen van Jezus als een slechte zaak klinkt, geven de 
verzen 35-38 van hoofdstuk 8 ons vier goede redenen om Hem wel te volgen:

- Als we ons leven verliezen voor Hem, zullen we het behouden; doen we dat niet,
 dan verliezen we het (8:35).

- Als we door Jezus af te wijzen de hele wereld winnen, 
 dan verliezen we toch het allerbelangrijkste dat we bezitten (8:36).

- Als we het eeuwige leven mislopen, dan is er niets dat wij kunnen doen 
 om het terug te kopen (8:37).
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- Als we Jezus afwijzen, dan zal Hij ons afwijzen als Hij terugkomt als 
 Rechter van de wereld (8:38).

Voor een volgeling van Christus zal dit een harde wereld zijn om in te leven. Jezus zwakt 
die realiteit niet af. Als we het goede nieuws met mensen delen, dan moeten we voorbereid 
zijn om hun te vertellen wat het betekent om Jezus te volgen. Maar als ze Zijn oproep 
gehoord hebben, zullen ze komen, ook al betekent dit dat hun leven aanzienlijk zal 
veranderen. Ze zullen komen, omdat ze inzien dat Jezus, en de redding die Hij hun aanbiedt, 
de ultieme schat is.

Toch zal blijken dat de discipelen in ieder geval ten dele blind waren voor de oproep van 
Jezus om zich te verloochenen. Nadat Hij Zijn missie opnieuw had uitgelegd in Markus 
9:30-32, ontdekken we in 9:33-34 dat de discipelen hierop reageerden door een woorden-
wisseling met elkaar te hebben over wie de belangrijkste was. Ondanks de duidelijke 
correctie van Jezus in 9:35-37 en opnieuw in 10:13-14, zien we in Markus 10:35-37 dat 
Jakobus en Johannes de heerlijkheid met Jezus willen delen.

Ze hadden nog steeds moeite om de consequenties van de oproep van Jezus in hun leven 
in te zien. Zoals bekend verloochende Petrus Jezus en zei dat hij Hem niet kende. Uit angst 
voor de consequenties van zijn discipelschap verloochende hij de Heer en niet zichzelf.

Gedurende deze jaren van openbare bediening, zowel voor als na Zijn dood en opstanding, 
bleef de Heer Jezus echter vol genade en geduld met hen werken. De reis van de discipelen 
om te doorgronden wie Jezus was, waarom Hij in de wereld kwam en wat het inhoudt om 
Hem te volgen, is dezelfde reis die veel deelnemers van de cursus maken. Dat maakt van 
het Evangelie van Markus een geweldig boek voor evangelisatie.

Het begrijpen van de identiteit, missie en oproep van Jezus, is de kern van de boodschap 
van Markus en de basis van onze redding. Praten met de deelnemers van de cursus over 
deze drie grote thema’s in Markus en vragen wie Jezus volgens hen is, waarom Hij in de 
wereld kwam en wat het inhoudt om Hem te volgen, zijn geweldige manieren om in te 
schatten waar zij zich in geestelijk opzicht bevinden, zodat je ze kunt helpen om voorwaarts 
te gaan.

HET BELANG VAN IDENTITEIT, MISSIE, OPROEP

Het inzicht van de deelnemer in Jezus’ identiteit, missie en oproep, is essentieel en bepaalt 
hoe hij of zij op de evangelieboodschap zal reageren.

Welke problemen kunnen zich volgens jou voordoen als iemand inzicht heeft in:

Jezus’ identiteit, maar niet in Zijn oproep?

Jezus’ identiteit, maar niet in Zijn missie?
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Jezus’ missie, maar niet in Zijn identiteit?

Er zijn een aantal consequenties, die zich in elk van deze situaties voordoen. Bijvoorbeeld:

Als iemand Jezus’ identiteit en missie begrijpt, maar niet Zijn oproep, dan zal hij de 
noodzaak van het verloochenen van zichzelf en het opnemen van zijn kruis niet begrijpen. 
Het gevolg is dat zijn leven niet verandert. Omdat het lijden waarmee hij geconfronteerd 
wordt altijd onverwacht is, zal hij waarschijnlijk teleurgesteld raken en zich van het christe-
lijk geloof afkeren.

Als iemand Jezus’ identiteit en oproep begrijpt, maar niet Zijn missie, dan zal hij de 
ernst van zijn zonde en het feit dat Jezus daar de prijs voor heeft betaald niet begrijpen. 
Het gevolg is dat hij de vreugde van de vergeving niet zal kennen. Omdat hij niet begrijpt 
wat genade betekent, zal zijn leven een plichtmatige, ‘godsdienstige’ klaagzang worden. 
Hij zal zelfgenoegzaam worden of hij raakt verlamd door het besef van tekortkoming. 
Omdat hij het kruis niet heeft begrepen, kan hij geen zekerheid van eeuwig leven met 
God hebben. Als iemand de ernst van de zonde niet begrijpt, zal hij waarschijnlijk enorm 
ontmoedigd raken door het kwaad dat hij in de wereld ziet.

Als iemand Jezus’ missie en oproep begrijpt, maar niet Zijn identiteit, dan zal hij niet 
bevatten dat Jezus God is. Het gevolg is dat hij Jezus slechts als een voorbeeld ziet van 
hoe iemand zou moeten leven. Er zal geen consequente motivatie zijn om een christelijk 
leven te leiden. Hij weet niet dat God hem liefheeft of dat God soeverein wil zijn in zijn 
leven.

Denk aan hoe jij christen werd en beantwoord de volgende vragen:

Wanneer begreep je voor het eerst wie Jezus was?
Wie hielp jou om Zijn identiteit te zien?

Wanneer begreep je waarom Jezus in de wereld kwam?
Toen je Zijn missie ontdekte, werd je dat duidelijk door een persoon, 
een evenement of door iets anders?

Wanneer besefte je wat Jezus van jou verlangde?
Begreep je dat onmiddellijk of was het een geleidelijk proces?

Sla het Evangelie van Markus erop na en vraag je af wat elke paragraaf te zeggen 
heeft over Jezus’ identiteit, missie of oproep. Noem deze ‘I,’ ‘M’ of ‘O’. Realiseer je 
dat bepaalde paragrafen een combinatie van twee of drie van de hierboven genoemde 
thema’s kunnen zijn.


