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Deze tekst kan ook gebruikt worden als blauwdruk voor Life Explored en Discipleship 
Explored. Hij is ook te gebruiken voor de trainingsdag van cursusleiders.

LOCATIE EN DOELGROEP

Hoe en wanneer jullie samenkomen, hangt af van de situatie. Veel cursussen worden 
gehouden gedurende zeven weken op een avond ergens in de week, met eventueel 
een cursusdag* (een dagje weg) op de zaterdag die valt tussen de zesde en zevende 
bijeenkomst. Jouw omstandigheden kunnen echter anders zijn. Bijvoorbeeld je kiest voor:

- een vrouwengroep overdag
- een huisgroep om de veertien dagen
- weekendgroepen in de kerk
- een zondagsgroep op hetzelfde tijdstip als de kerkdienst
- een christelijke studentenvereniging
- een aantal mensen dat samenkomt rond de keukentafel

Het cursusmateriaal kan aangepast worden aan jouw situatie, ook als je samenkomt met 
een vriend(in) of een buurtbewoner. Je zult merken dat het nuttig is om zo vaak mogelijk 
samen te komen. Sla alsjeblieft geen bijeenkomsten over en verander de volgorde niet. 
(Dat geldt ook voor het materiaal dat je gebruikt tijdens de eventuele cursusdag tussen 
de zesde en zevende bijeenkomst).

*Bij de cursus Christianity Explored hoort een cursusdag.

MATERIAAL

Voor de cursusleider(s)
- Handboek(en) met daar in de tekst uit de werkboeken van de deelnemers, 
 aangevuld met speci� eke instructies, achtergronden en antwoorden.
- Bijbel(s): Herziene Statenvertaling, eventueel andere vertalingen daarnaast
- Aanvullende informatie op www.ibb.nu/christianity-explored
- Laptop en beamer voor het gebruik van � lmpjes
- Optioneel: naslagboeken/internet bij mogelijke vragen van deelnemers

Voor de deelnemers
- Werkboeken
- Bijbels: Herziene Statenvertaling, of een andere vertaling afhankelijk van de doelgroep
- Optioneel: kopieën of projecties van de bijbelteksten
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BIJEENKOMSTEN

- Maak je niet druk als je geen tijd hebt om alle vragen met je groep te behandelen - 
het belangrijkste is dat je luistert naar de deelnemers en dat je hun vragen beant-
woordt.

- Probeer christelijk ‘jargon,’ dat afstand kan scheppen tussen jou en de deelnemers, 
te vermijden. Vergeet niet dat woorden en uitdrukkingen die vanzelfsprekend zijn voor 
christenen (zoals ‘heiden,’ ‘gewassen in het bloed,’ ‘huisgroep,’ ‘de Heer’, enzovoorts) 
vreemd over kunnen komen op mensen die buiten onze christelijke kringen staan.

- Als deelnemers een bijeenkomst gemist hebben, trek er dan tijdens de maaltijd tijd 
 voor uit om kort samen te vatten wat er in de vorige bijeenkomst onderwezen is.

- Sommige deelnemers zijn misschien van mening dat de Bijbel als geschiedbron
onbetrouwbaar is. Als die kwestie tijdens de groepsdiscussie ter sprake komt, verwijs ze 
dan naar het onderdeel over de betrouwbaarheid van het Evangelie van Markus achter 
in hun werkboek.

GA VAN START

Verwelkom de deelnemers en stel je voor. Zorg ervoor dat iedereen aan elkaar wordt 
voorgesteld. Probeer de namen te onthouden voor de volgende bijeenkomst.

Houd een korte inleiding. Als je meer dan één discussiegroep hebt, dan kan die inleiding 
het beste gegeven worden door de cursusleider of spreker tot alle groepen samen. (De 
formulering hieronder is alleen bedoeld als algemene leidraad.)

Voor we van start gaan, wil ik jullie verzekeren van het volgende:

- We zullen je niet vragen om hardop voor te lezen, te bidden, te zingen of om iets 
anders te doen dat lastig voor je is. We spreken met elkaar af wat comfortabel voelt om 
te doen.

- We vragen je niet om je telefoonnummer om je lastig te vallen, maar het is wel prettig
elkaar te kunnen bereiken gedurende de tijd van de cursus. Als je besluit om niet 
naar de cursus te komen, zijn we toch blij dat je de moeite hebt genomen om er 
vandaag bij te zijn.

- Je kunt ons elke vraag stellen die je maar wilt. Natuurlijk is het ook prima om geen 
 vragen te stellen en alleen maar luisteren.

Tijdens de komende zeven bijeenkomsten bespreken we drie vragen die bij het hart van 
het christendom komen: Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de wereld? Wat houdt het in 
om Hem te volgen?
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We willen ook tijd besteden aan het behandelen van vragen die voor jullie belangrijk zijn. 
Niet alleen tijdens de groepsdiscussies, maar ook aan het eind van de avond kun je ons 
altijd met eventuele vragen benaderen.

We willen jullie de kans geven om Jezus te ontmoeten zoals Hij werkelijk is. Om die reden 
zullen we één boek uit de Bijbel in zijn geheel behandelen, namelijk het Evangelie van 
Markus (dit geldt voor de de cursus Christianinity Explored. De cursus Discipleship Explored 
is gebaseerd of Paulus’ brief aan de Filippenzen. Life Explored behandelt diverse bijbel-
gedeelten.)

We willen je de kans geven om de feiten voor jezelf na te gaan. Om die reden reiken we je 
een leesplan aan, dat je in handelbare gedeeltes door het hele Evangelie van Markus zal 
leiden, zodat je de bewijzen voor jezelf kunt bestuderen.

Voel je alsjeblieft vrij om tijdens het luisteren naar de bijbeltoespraak aantekeningen en 
een lijst met eventuele vragen te maken. In je werkboek vind je ruimte voor het maken van 
aantekeningen.

Geef elke deelnemer een Evangelie van Markus of een Bijbel en een werkboek.
Vraag de groep om hoofdstuk 1 op te slaan van het werkboek.
Leg de vier onderdelen van het werkboek uit.

VERKENNEN

We lezen samen de Bijbel en spreken over de dingen die we gelezen hebben 
(dit wijkt af in Week 1).

LUISTEREN

We luisteren naar de bijbeltoespraak of bekijken de dvd en maken aantekeningen in het 
toespraakoverzicht in het werkboek.

DISCUSSIËREN 

We discussiëren over bepaalde punten uit de bijbeltoespraak.

FOLLOW UP*

Je leest thuis een gedeelte uit Markus voor jezelf en legt de vragen die je hebt voor 
aan de groep.

Laat de deelnemers zien hoe ze Markus in hun Bijbel kunnen vinden (als je volledige Bijbels 
gebruikt) en leg ze de vers- en hoofdstukindelingen uit, zoals: Markus 1:1-3:6. Misschien 
wil je uitleggen dat Markus zijn brief niet zelf in hoofdstukken en verzen heeft ingedeeld. 
Die werden later toegevoegd, om ons te helpen alles sneller te kunnen vinden.

*onderdeel uit Christianity Explored en Discipleship Explored


