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De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen zijn bedoeld als handvat voor de

cursusleiders, een basis waaruit een persoonlijk gesprek kan worden gestart.

Hoe kun je weten of God bestaat?

Er zijn veel filosofische en wetenschappelijke argumenten te vinden, die duidelijk maken
dat geloof in God rationeel en redelijk is. Deze argumenten leiden echter tot het geloof
in een onbepaalde schepper en niet specifiek tot de God van de Bijbel. Gewoonlijk is
het veel beter om over Jezus te spreken, die zei dat Hij God was.

We weten dat God bestaat, omdat Hij in Jezus naar de aarde kwam. Dat is de kern van
Jezus’ antwoord op de vraag van Filippus in Johannes 14:8-9. (Het is de moeite waard
om deze verzen op te zoeken en voor te lezen als deze vraag zich voordoet.)

Heb je God ooit gezien? Nee, maar dat had wel gekund als ik in een andere tijd was
geboren. Als ik 2000 jaar geleden in Palestina had geleefd, had ik God kunnen zien.

Jezus zei dat Hij God was (bijv: Johannes 5:18; 20:28-29) en zijn daden bevestigen die
aanspraak. Als jij daar geweest was, had je Hem kunnen zien en horen. Onderzoek Zijn
aanspraken terwijl je het Evangelie van Markus doorleest en de cursus volgt.

In God geloven is niet ‘de makkelijke optie’. Als Hij God is, zul je Hem moeten dienen
als God.

Waarom zouden wij geloven in wat de Bijbel zegt?

Laat je niet verleiden om gedeelten te verdedigen, die op verschillende manieren
uitgelegd kunnen worden. Je kunt het beste van start gaan met de betrouwbaarheid
van wat de Evangelién onderwijzen over Jezus en van daaruit verder gaan met Zijn
onderwijs en Zijn aanspraak op ons leven.

Historische bewijzen in het Nieuwe Testament worden op een aantal punten bevestigd
door niet-christelijke schrijvers - bijv. Tacitus en Josephus - en ook door archeologische
vondsten.

Het nieuwtestamentische bewijsmateriaal is uitgebreid en is afkomstig van maar liefst
tien auteurs, waarvan er acht onafhankelijk van elkaar schreven.

De documenten zijn zowel historisch als theologisch van aard. Ze bevatten veel
verifieerbare details over de tijd en de cultuur waarin ze geschreven zijn.

De tekst van de documenten die we nu bezitten stammen in ongeschonden staat uit
de tijd waarin ze geschreven zijn.
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® De schrijvers waren mensen die geleden hebben en gestorven zijn voor wat ze
geloofden. Zij hadden eveneens een zeer hoog moreel aanzien. Ze geloofden in het
doorgeven van de waarheid. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze deze verhalen verzonnen
hebben of dat ze het zich hebben verbeeld.

® De Evangelién zijn niet altijd even vleiend over de discipelen die ze schreven - nog een
aanwijzing dat de verslagen niet verzonnen zijn.

® We hebben goede historische redenen om erop te vertrouwen dat de inhoud van de
Evangelién nauwkeurige verslagen bevat van wat Jezus deed en zei, ook als het gaat
om de aanspraken over Zichzelf.

Gaan niet alle goede mensen naar de hemel?

® Wat is ‘goed’ en wat is ‘goed genoeg’? De een is beter dan de ander, maar niemand
voldoet aan Gods maatstaven (zie Romeinen 3:23).

® Wij zijn niet goed want onze harten zijn broedplaatsen voor de zonde.
(Zie Markus 7:21-22.)

® Mensen die op hun goedheid vertrouwen, worden misleid (Markus 10:17-22). Er zijn
altijd dingen die we nog beter kunnen doen. We hebben redding nodig.

® God is op zoek naar vrienden, niet naar ‘goede’ opstandelingen. Het gaat erom of je
véor of tegen Hem bent.

® Eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Goede mensen gaan naar de hel; slechte
mensen gaan naar de hemel. Mensen die zichzelf goed genoeg vinden en daarop
vertrouwen, zullen verloren gaan. Alleen degenen die weten dat ze verloren zijn,
zijn in staat om vergeving en eeuwig leven van Christus te ontvangen.

Waarom zou een goede God mensen naar de hel sturen?

® God is volkomen heilig en goed. Zijn karakter bepaalt wat goed en slecht is in deze
wereld (1 Korinthe 4:3-5).

® God moet rechtspreken over ieder mens. Zijn oordeel is altijd eerlijk en goed
(Openbaring 16:7).

® Jezus is de meest liefdevolle persoon die ooit heeft geleefd en toch heeft Hij veel
gesproken over de hel. Hij deed dat omdat Hij weet dat de hel realiteit is en omdat
Hij niet wil dat we de onontkoombare gevolgen van onze opstand tegen God moeten
ondergaan (Romeinen 2:1-16, Hebreeén 10:26-27).
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® Hemel en hel houden verband met relatie. De hemel is: deel hebben aan alle goede
gaven van een Vader en bij Hem zijn. De hel is de afwezigheid van Zijn zegeningen -
vriendschap, liefde, schoonheid enzovoorts.

® God heeft Zijn Zoon het hele oordeel laten dragen aan het kruis. Hij daalde af in de hel,
zodat wij dat niet hoeven te doen!

® Als we echt begrijpen hoe heilig God is, dan moeten we de tegenovergestelde vraag
stellen: Hoe kan God mensen ooit in de hemel toelaten (1 Petrus 1:15-19)?

Als God alles vergeeft, wil dat dan zeggen dat ik kan doen
waar ik zin in heb?

® Gods genade is volkomen gratis. Schokkend genoeg wil Hij zelfs de ergste crimineel
redden die jij kunt bedenken.

® Jezus redde een veroordeelde misdadiger die naast Hem aan het kruis stierf!
® Als we echt begrijpen hoe zondig we zijn en dat onze zonden God letterlijk hebben
verwond; en als we begrijpen hoe onvoorstelbaar het is dat Jezus voor ons stierf,

terwijl we dat niet verdienen - dan zullen we een leven willen leiden dat Hem behaagt.

® Paulus schrijft aan de christenen in Rome dat we niet kunnen blijven zondigen om de
genade te laten toenemen (Romeinen 6:1-2).

Hoe kunnen we zeker weten dat er leven is na de dood?

® Mensen kunnen over vreemde verhalen van ‘lichaamsuittredingen’ vertellen,
maar die bewijzen niets en kunnen tot verwarring leiden.

® De Bijbel zegt dat de opstanding van Jezus het model van onze eigen opstanding is
(bijv: 1 Korinthe 15:20).

® Wie kun je vertrouwen als je exacte informatie over het leven na het graf wilt?
Degene die daar geweest is en is teruggekeerd.

® Als Jezus werd opgewekt uit de dood, dan zullen ook wij uit de dood worden

opgewekt. We moeten ons tot het onderwijs van Jezus wenden als we antwoord willen
op de vraag hoe het leven na de dood eruitziet.
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Hoe zit het met andere godsdiensten?

Oprechtheid is nog geen waarheid. Mensen kunnen het oprecht mis hebben.

@ Als de verschillende religies elkaar tegenspreken (wat ze op een aantal belangrijke
punten doen), dan kunnen ze niet allemaal gelijk hebben.

® De juiste vraag luidt: Heeft God Zich geopenbaard en zo ja, hoe? Jezus zei dat Hij de
unieke openbaring van God was. Hij zei dat Hij God in het vlees was. Zijn Zijn aan-
spraken gegrond? Als Jezus God is, dan hebben de andere godsdiensten het mis.

® Jezus zegt dat Hij de enige weg is: Johannes 14:6.

® Religies kunnen veel goeds voortbrengen - troost bieden, hulp aanreiken, sociale
binding voortbrengen, enzovoorts. Het gaat echter om menselijke ideeén over God.
Over het algemeen leren ze dat we iets moeten dbéén, om recht te staan voor God -
de mens moet zijn best doen om op te klimmen tot God. Het christendom kent een
God die neergedaald is op aarde omdat de mens de kloof tussen hem en God nooit
zou kunnen overbruggen.

® Jezus zegt dat Zijn leer geopenbaard is door God (Johannes 8:28). Hij zegt dat Zijn
volgelingen de dingen die zij menen te moeten déén om vergeving en nieuw leven te
ontvangen, prijs moeten geven en dat zij moeten vertrouwen op wat Hij al gedaan
heeft aan het kruis.

Hoe zit het met mensen die nooit over Jezus gehoord
hebben?

® We kunnen erop vertrouwen dat God rechtvaardig is; Hij zal mensen oordelen
overeenkomstig hun reactie op de dingen die ze wél weten.

® leder mens heeft een mate van openbaring ontvangen, al is het door de schepping
heen (zie Romeinen 1:18-19).

® Mensen die meer openbaring hebben ontvangen, zullen daarvoor verantwoordelijkheid
dragen (Matthels 11:20-24).

® Jij hebt over Jezus gehoord, dus jij moet daar iets mee doen. Je zult andere mensen
aan God over moeten laten. Hij zal ze rechtvaardig behandelen.
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Is geloof niet een psychologische kruk om op te steunen?

Er zijn hier verschillende vragen, zoals: geloof ik alleen omdat mijn ouders christenen
waren? Of: geloof ik omdat ik behoefte heb aan troost van boven? Of: geloof ik omdat
ik een specifieke ervaring heb gehad?

Als ons geloof puur gebaseerd is op gevoel en ervaringen (ik heb echt veel aan het
christendom), dan is er geen discussie mogelijk naar aanleiding van bovenstaande
vraag. Dat je ‘iets hebt’ aan het christelijk geloof kan zowel komen doordat het waar is,
als door je opvoeding of gemoedsgesteldheid.

Het christelijk geloof is echter gebaseerd op objectieve historische gebeurtenissen

(de dood en opstanding van Jezus). Het daagt mensen uit om het te onderzoeken en te
beproeven. De waarheid van het christelijk geloof heeft niets te maken met onze
gemoedstoestand.

Dit kun je toepassen op elke overtuiging - waaronder het atheisme! (D.w.z.: Ik ben
atheist, omdat mijn ouders atheisten waren; |k heb grote behoefte om onafhankelijk
te zijn; Ik heb nooit een goddelijke ervaring gehad.) Met dergelijke redeneringen kun
je niet vaststellen of het christendom gebaseerd is op waarheid of dwaling.

Waarom staat God het lijden toe?

We kunnen niet doorgronden waarom God het kwaad toeliet in de wereld.

Veel van het lijden is een direct resultaat van onze eigen zondigheid
(bijv: lijden veroorzaakt door dronkenschap, hebzucht, lust, enzovoort).

Sommige vormen van lijden zijn dat niet (zie Johannes 9:1-12).
Al het lijden komt voort uit de gevallen staat van onze wereld (zie Romeinen 8:18-25).

God gebruikt het lijden soms om Zijn kinderen te disciplineren en sterker te maken
(zie Hebreeén 12:7-11; Romeinen 5:3-5).

God gebruikt het lijden ook om mensen wakker te schudden, en bewust te maken van
het naderende oordeel over onze wereld vol pijn (Lukas 13:1-5).

God kent onze pijn. Hij heeft iets gedaan aan ons lijden. Jezus leed en stierf, zodat
wij vergeving kunnen ontvangen en deel kunnen krijgen aan de ‘nieuwe schepping,’
waar geen lijden zal zijn. De dood van Jezus is het onomstotelijke bewijs dat God
ons liefheeft.

Lijden om Christus hoort bij het volgen van Jezus (1 Petrus 4:12-16 en 1 Korinthe 4:10-14).
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Heeft de wetenschap het christelijk geloof niet weerlegd?

De meeste mensen bedoelen: Heeft de evolutietheorie de scheppingsleer niet
vervangen en het christelijk geloof op die manier weerlegd? Ze spreken echter niet over
de archeologie, die de Bijbel overigens op vrijwel elk punt bevestigt.

Vraag eerst wat ze met die vraag bedoelen. Misschien hebben ze een specifiek punt
dat aan de orde moet worden gesteld en waar wat onderzoek voor nodig is.

Ga oeverloze discussies over de evolutietheorie uit de weg, zoals koolstofdatering,
enzovoorts.

De evolutietheorie beantwoordt niet de grotere vragen zoals wie er verantwoordelijk
is voor het waanzinnige ontwerp en de samenhang die we kunnen waarnemen in het
heelal, of voor welk doel de wereld bestaat.

Is de wereld door toeval ontstaan? H6é God het universum maakte, is minder
belangrijk dan het feit dat Hij het maakte.

Leid het gesprek naar het bestaan van God (zie boven) en naar Jezus. Als Jezus God is,
dan plaatst dat het scheppings-/evolutiedebat in een compleet ander perspectief.

Als Jezus Gods Zoon is, hoe kan Hij dan tegelijkertijd
God zijn?

Jezus noemt Zich de ‘Zoon van God’ - een titel die kan betekenen dat Hij de Koning
van Gods volk is, maar die ook een aanspraak kan zijn op iets veel groters.

Jezus handelt zoals God handelde in het Oude Testament. Hij spreekt zoals God sprak
en doet dingen die alleen God kan doen (doden opwekken, zonden vergeven, de

natuur beheersen enzovoorts). Zijn woorden en daden onderstrepen Zijn bewering dat
Hij God is.

Christenen geloven niet dat er meerdere goden zijn en dat Jezus daar één van is.
Christenen geloven dat er één God is - die drie-enig is. Eén God, drie personen - de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest die samen een hechte, liefdevolle eenheid vormen
en ten dienste staan van elkaar.

Dit is complex en moeilijk te doorgronden - maar waarom denken wij God tberhaupt
te kunnen doorgronden? Vergelijk de drie-eenheid bijvoorbeeld met water (God),
ijs (Jezus) en stoom (Heilige Geest), drie vormen van hetzelfde water.
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Waarom heeft God een hekel aan seks?

® Dat heeft Hij niet. Hij heeft het bedacht. In Zijn ogen is seks iets moois, iets kostbaars
en iets krachtigs. Lees bijvoorbeeld het boek Hooglied waarin de liefde tussen man en
vrouw bezongen wordt.

® God weet het best hoe wij functioneren en Zijn model van seks - tussen een man en
een vrouw in een toegewijde, levenslange huwelijksrelatie - is de manier waarop Hij het
ontworpen heeft en tot zijn recht komt.

® Seks verbindt mensen op een manier die verder gaat dan het lichamelijke. Als we seks
voor andere doeleinden gebruiken, zal dat onvermijdelijk ten koste gaan van ons
vermogen om van seks te genieten zoals het bedoeld is.

® Misschien lijkt het alsof seks niet schadelijk is als we op andere manieren van deze gave
genieten, maar we moeten onze Schepper vertrouwen als Hij zegt dat het wel zo is.

Christenen zijn hypocriet. Hoe kan het christelijke geloof
dan de waarheid zijn?

® De nalatigheid van christenen om te leven in overeenstemming met hun overtuigingen,
hoeven de woorden van Jezus nog niet te ontkrachten.

® De Bijbel zegt dat alleen Jezus volmaakt is. De Bijbel is ook eerlijk over de tekort-
komingen en zwakheden van Zijn volgelingen. In het Evangelie van Markus lees je
voortdurend over de tekortkomingen van de discipelen.

® Jezus onderwees dat er altijd valse leraren en bedriegers zullen zijn (Markus 13:21-22),
die zich voordoen als christenen, maar dat niet zijn. Dat geldt ook vandaag nog.

® leder mens is in zekere zin huichelachtig. Jezus roept zijn volgelingen echter op om te
veranderen en om steeds meer op Hem te gaan lijken. Raak niet ontmoedigd als je
christenen hebt ontmoet die nog niet volmaakt zijn. In deze wereld zul je nooit de
perfecte christen tegenkomen.
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