
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. De dag van de heilige Geest 

In gesprek met… 

Caleb en zijn moeder Lori lezen samen dit bijbelverhaal. 

Caleb is 10 jaar, sport graag en houdt van de vechtsport taekwondo. 

Caleb vraagt: ‘Wat zijn dat die tongen van vuur? Wat is dat de heilige Geest?’ 

Wat zou jij tegen Caleb zeggen? 

Calebs moeder zegt: ‘God stuurde de heilige Geest, maar we kunnen zijn Geest niet zien. De Geest is 

niet zoals mensen, Hij heeft geen lichaam. Daarom stuurde God iets anders. Hij gaf een teken dat de 

heilige Geest gekomen was. En dat teken waren een soort vlammen. Met een beetje fantasie lijkt een 

vlam op een tong. Daarom werden het vuurtongen genoemd.  

God geeft zijn kinderen zijn heilige Geest om hen steeds meer op Jezus te laten lijken. Met de heilige 

Geest leren ze de dingen te doen die Jezus ook deed. Als de heilige Geest bij je is en in je is, leer je 

God nog beter kennen.’ 


